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Ik kom eraan!

s cheiden doet lijden en zo is het maar
net. De hoofdredactie en ik hadden het

zo mooi met elkaar afgesproken. Ik zou in !
december mijn overstap naar de politiek ?
bekendmaken, waarop Elsevier deftig zou r
reageren met een verklaring waarin zou ' -

worden aangekondigd dat mijn oude-
jaarscolumn de laatste zou zijn.

Het is allemaal anders gelopen. Ik heb
mij aan onze afspraak gehouden en slechts
gezegd dat ik de beslissing had genomen om in de po-
litiek te gaan, en dat ik pas half december uitsluitsel
zou geven of, en zo ja hoe ik aan de verkiezingen voor
de Tweede Kamer in mei 2002, deo volente, zal deel-
nemen. Maar de media hebben aan schriftgeleerde
nuances geen bhehoefte en dat zou ik in hun plaats
ook niet hebben.

In de loop van vorige week dinsdag werd duide-
lijk dat ik alleen al door de aankondiging, de poli-
tiecke arena heb betreden en vanaf dat moment poli-
ticus ben, of mij dat nu gelegen komt of niet. Toch
heeft het wel wat uren gekost voordat deze olifant op
de knieén was gedrongen door de hoofdredactie.
Eerst wilde ik er niet van weten. Ik had mij immers
aan onze afspraken gehouden en dus zou ik pas aan
het eind van het jaar afscheid nemen van mijn blad,
mijn lezers en de mensen met wie ik zo lang met zo
veel plezier heb gewerkt. De hoofdredacteur pakte
de zaken forser aan. Zijn stelling: Elsevier is een
merk dat staat of valt met zijn onathankelijkheid.
Elsevier schrijft over politiek, maar bedrijft geen po-
litiek. Ik heb niets te maken met jouw intenties, al-
leen de feiten tellen. En de feiten zeg-
gen dat jij van nu af aan politicus
bent en dus heb je maar te vertrek-
ken.

Een harde boodschap en ik heb
zeker een uur verdoofd en met tranen
in mijn ogen achter mijn bureau
gezeten. En ja, dan bel je René van
Rijckevorsel op de redactie om zijn
mening eens te polsen. Het was on-
middellijk duidelijk: het Elsevier-
nummer met daarin de aankondiging
van mijn afscheid lag bijna op de drukpers. Ik had
de keuze tussen ja of ja. En dan dringt het echt tot je
door: dit is een gelopen race, je moet vertrekken!
Weer een uur later kon ik ook niet anders meer zeg-
gen dan dat ik, geplaatst in de positie van hoofdre-
dacteur Arendo Joustra, hetzelfde had gedaan.

Bijna acht jaar heb ik als columnist de weder-
waardigheden van de landelijke politici mogen ver-
slaan, analyseren, bekritiseren en mogen zeggen hoe
het beter zou kunnen en moeten. Niet zelden jeukten
mijn handen om uitvoering te geven aan mijn denk-
beelden. Mijn positie was die van de weliswaar be-
trokken, maar toch kritische beschouwer aan de zij-
lijn. Onvriendelijker: die van stuurman aan de wal.

PIM FORTUYN

Toen drong het
tot me door: dit
is eengelopen
race, je moet
vertrekken

Menigeen onder u heeft mij dit onder de
H neus gewreven in de trant van: alles goed

en wel Fortuyn, ik ben het vaak met je

eens, maar wanneer doe je daar zelf nu
eens iets aan! Ik had daar geen antwoord
op, anders dan dat ik in het politieke kli-
maat zo weinig mogelijkheden zag om iets
van betekenis te ondernemen.
Er was voor mij een keer eerder een
kans geweest, maar die heb ik gelukkig la-
ten lopen. Die deed zich voor in 1993 in de aanloop
naar de kamerverkiezingen van 1994. We zaten op-
gescheept met Lubbers-III (CDA en PvdA), het ka-
binet van: het was niks, het is niks en het wordt niks.
De mensen in het land waren het beu, vooral de
draaikonterij en besluiteloosheid van premier Ruud
Lubbers. Een man die meer bezig was met zijn kan-
didatuur voor de Europese Commissie, dan met het
besturen van het land en het op orde houden van zijn
eigen partij, het CDA. Sterker, hij had zijn opvolger,
Elco Brinkman, zelf aangewezen, maar zag er ver-
volgens geen been in om de man tot op zijn tenen aan
toe af te breken. Kortom, de burger wilde echt iets
anders, een radicale wisseling van de wacht.

In dat klimaat had ik een theoretische kans,
maar ook niet meer dan dat. De oude partijen, CDA,
PvdA en VVD, hadden nog steeds een formidabele
machtsbasis onder de kiczers. Het was vrijwel on-
mogelijk om je daar als nieuwkomer tussen te wur-
men. Duskwam ik niet verder dan een boek: Het Za-
kenkabinet Fortuyn. Het CDA is in 1994 afgestraft
met een historische verkiezingsnederlaag en na enig
gemanoeuvreer, maakten de oude
partijen, PvdA en VVD, een histori-
sche draai en vormden met D66
Paars-1. Voor het eerst in zo’n tachtig
jaar een kabinet zonder het CDA. In
het begin was het een verademing om
verlost te zijn van de verstikkende de-
ken van achterkamertjesoverleg tus-
sen de elites. Zij zijn als het ware de
uitvinders van het poldermodel, een
model dat buitenstaanders uitsluit en
zo het land op slot zet. Wie schetst
mijn verbazing dat Paars erin slaagde om binnen de
kortste keren dezelfde verstikkende cultuur te omar-
men en deze zelfs te perfectioneren.

PvdA en VVD zijn elitaire regentenpartijen, die
alle functies die te vergeven zijn voor hun eigen par-
tijkader opeisen, zonder te kijken naar al dat be-
stuurlijke talent dat buiten de deur rondloopt en
door hen buiten de deur wordt gehouden. Het To-
rentjesoverleg schakelt in feite de Tweede Kamer uit
en degradeert volksvertegenwoordigers van de rege-
ringspartijen tot jaknikkers van Kok. Eigenlijk is
het tijdperk-Lubbers nooit afgesloten en zuchten wij
nu onder Lubbers-V. Het wordt tijd dat hieraan een
einde wordt gemaakt. Kortom, ik kom eraan!



